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1.) Craig Cobb'un Kuzey Dakota'da bir çeşit beyaz bölge yaratma 
çabalarıyla ilgili tüm durum hakkında görüşleriniz nelerdir? 
Başlangıçta bunu doğru yapıyor gibi görünüyordu ve medyanın 
dikkatini iyi bir şekilde çekmişti, ancak son zamanlarda her şey 
boşa gitmiş gibi görünüyor. Yanlış şekilde oynadığını mı 
düşünüyorsun? 


Kesinlikle. Kardeş Cobb hayal kırıklığına uğradı. Craig'i yaklaşık on 
yıldır tanıyorum ve pek sabrı yok. 

Bir yıl sessizce insanları dahil etmeye çalıştıktan sonra, dahil li bildiği kişilerle birlikte gitti. 

NSM ve basit medya e olan ki Olums uz görüntüleri ve el sırf şok ali ii 


lağım çukurundan san ill SE a .) en son şey c z rimize çekmektir. 
Özellikle de insan sayımız 'yla başlayan ancak 
Cobb Kardeş'in durumu ie ssiz kalan 
yoldaşlarımız var. Kendi başımızın çar km d — Bü ” 
için Amish ya da Menn olu A â 

çünkü bunu eta 
kaosta, büyük ine 
silinip gidebilir. E 
kullanmayı bırak 
sürmesini beklem 
kalırsak hazırlıklı olun 


2.) Pek çok insan Yaratıcılık ö 
ettiklerini iddia ediyor, anc gibi din propagandası ve 
Görünüşe göre yeni bir beyaz kişiyi 


işe almaktansa hangi inancın veya emrin daha i önemli olduğunu tartışmayı tercih ediyorlar. Peki 


propaganda yapmaya geldiğinde, t 


böyle insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz, onlar Yaratıcı mı, çünkü bana göre onlar Yaratıcı gibi 
davranmıyorlar, Yaratıcı gözlemci değil, uygulayıcıdır. 


Biz sadece inananlar mıyız, yoksa destekçiler mi? Eğer biri bizim inancımıza gerçekten inanıyorsa, 

1 numaralı hedefimizin beyaz adamın düşüncesini düzeltmek olduğunu bilmeli. Diğer dinlerden 

farklı olarak bizim bir tanrıya kanıtlayacak hiçbir şeyimiz yok. Ölümden sonraki yaşama erişim 

kazanmak için kimsenin onayını “kazanmak” zorunda değiliz. Söz konusu sözde tanrının ima ettiği 

bir dizi ahlaka veya kurala göre yaşamak zorunda değiliz. Bunun yerine ahlaki kurallarımıza göre yaşıyoruz 


gerçekliğin en yüksek yasası olan doğanın 
ebedi yasalarının belirlediği ırksal sadakat. 
— Birisi inandığını söylüyor ancak itiraf etmiyor 
eyleme geçmiyorsa, o zaman inanmıyor 
mektir ve kafasını kuma sokan sıradan 
yun kadar kötüdür. Belki daha da kötüsü, 
inkü en azından koyunlar cehalet iddiasında 
unabilir. Birçoğu inançlarımıza diğerleri 
ye çünkü anlam kazanmaya gerek 
ÜZE — kalmadan anlamlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu 
ax mi. 
tüm inançlarda yaygındır. Bunu iddia eden, bunu yapan yaratıcıların inancımıza aykırı 
olduğunu görüyor ve duyuyoruz, ancak kaç Hıristiyan 10 emri yerine getiriyor? Çoğu 
durumda en yozlaşmış olanlar kendi din adamlarıdır. Karşılaştırıldığında şimdilik bu savaşı 
kazanıyoruz, ancak ilkelerimize uymayanları belirtmek ve davamızın gerçek doğasına uymayı 
reddediyorlarsa onlardan uzak durmak her zaman önemlidir. Beyaz adamın düşüncesini 
düzeltmek için! 


3.) İnancımızın yayılmasında, Yaratıcılığın gelişimini bir kez daha görmemizde en büyük 
engelimiz nedir? 


Kendi hatalarımdan ders alıp başkalarının hatalarını gözlemlediğim yıllarda tek bir sonuca 
vardım. Kilisemiz politik tarzda bir örgüt haline getirildi. 

Kasıtlı olarak değil, yalnızca kontrol ilkelerine göre. Bu dini bir harekettir, siyasi değil ve bu 
şekilde yayılamaz. Her birimiz, yaratıcılığın SİZİN yaptığınız şey olduğunun farkına varmalıyız. 
Bizim en büyük engellerimizden biri de müntesiplerimizin, doğal olarak yapmaları gereken 
işleri başkalarına bağımlı kılmaktan vazgeçmeleridir, o da DİNİMİZİ YAYMAKTIR! PME Hale'in 
kilisesinin nasıl çöktüğünü gördüm 

Hapsedildi, çünkü çoğu kişi her şeyi yapması için ona çok 
güveniyordu. Yaratıcı olarak görevlerini yapmak yerine. 
Liderin kim olduğu tartışılırken lider olmak istemeyen tek 
kişi tüm kararları vermek zorunda kaldı! YUKSEK SESLE 
GÜLMEK! Bu çok basit ve benim mesajım da tam olarak bu: 
BASİT TUTUN! Sizi etkilemeyen konularla ilgilenmeyin ve 
haberi yaymaya odaklanın. Aşırıya kaçmayın ve tükenmeyi 
önlemek için her zaman kendi hayatınızı korumayı 
unutmayın. Hiçbir şeyi fazla düşünmeyin ve önceliklerinizi 
bir hedefe odaklayın. Örneğin, vurmayı planladığınız 
alanların haritasını çıkarın, propagandayla hangi alanları 
vurduğunuza, bir bölgede neyin işe yarayıp neyin 
yaramadığına dair bir kayıt tutun (tüm mesajlar farklı türdeki 
insanlarla, mavi yakalı, beyaz kişilerle işe yaramaz). 
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yaka vb.) propagandanızı yerel tutun ve insanları kişisel düzeyde etkileyen konulara 

odaklanın. Kabul edelim ki bugünlerde insanlarımız kendilerini kişisel olarak etkilemediği 
sürece umursamıyor. Özetlemek gerç ımkünse basit, yerel tutun. Düşmanlarımız 
ne kadar az bilirse biz o kadari İ iii onlar bizden a Hehe hazırlıklı 
ve hazırlar. Eğer kişi ordusuna .girel 
Açıkçası, her gün k çük bir i 7 | sa kişi varsa, ve 


e b Ri PLE fikriyle 
iy 1 Ülkenin büyük bir kısmını 


Mek büyük şehirlerimizin çoğu gitmiş olmaktan çok 
uzak. Çoğunuzun hatırlayacağı gibi birkaç yıl önce 
Zion'dan Bloomington' a taşındım. Ben de orada yaşarken 
eşim ve 4 çocuğum on blokluk çevredeki tek beyazlardı. 
Her gün siyahlarla savaştım, bıçakla yaralandım ve 
karımın arabaları kurşunlarla delik deşik edildi. Eğer 
umursayan sadece ben olsaydım, bırakalım bunu ama 
düşünmem gereken çocuklarım var ve onların geleceği 
için ayrılmak zorunda kaldım. Artık beyazların vatanına 
değil, çok daha iyi bir ülkeye taşındım. Amerikalı 
zencilerden haberi olmayan uluslararası kardeşlerim için açıklayayım. Bunlar, tipik Afrika 
siyahlarından tamamen farklı bir siyah ırktır. Kölelik döneminde bu şekilde yetiştirildikleri 
için sadece farklı fiziksel özelliklere sahip değiller. Köle sahipleri çoğu durumda kölelerinin 
yalnızca en büyük ve en güçlülerini yetiştirirken, istenmeyenleri ise hadım ediyorlardı. 
Tıpkı modem sığır yetiştiriciliğinde olduğu gibi. Göz ardı edilen il ve net bir Mele Bu 
nedenle siyah Amerikalı atletlere baktığınızda, ğ i 
onların tipik Afrikalılardan çok daha büyük ve 
güçlü olduklarını görürsünüz. Yunanlı Jimmy 
adında ABD'li bir basketbol koçu vardı. 70'lerde 
ona siyahların basketbol sporunda neden bu 
kadar baskın hale geldiği sorulmuştu. Bu şekilde 
yetiştirildiklerini söyleyerek yanıt verdi. Elbette 
spor dünyasından bir daha kendisinden haber 


alınamadı. Ama gerçek olarak gerçek. "Sivil 
haklar" hareketinden bu yana beyazlara istedikleri her şeyi söyleme ve yapma haklarının 
verildiği ve bunun çok az sonuçları olduğu gerçeğiyle bunu anlıyorsunuz. Yani bu, bir 
maymunu steroidlerle vurup ona muz yemenin sorun olmadığını söylemek gibi bir şey! Bu 
yüzden 


TI 
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şehirlerimiz istila edildi ve kendimizden 2 suçlayacak kimsemiz yok. Taşındıkları 


durumlarda, topluluğun bir arada çiğ a meydan okumak yerine, biri ona, on da yüze 
nl ar aşmaya başlayana kadar “çeşitliliği” 
erk et eğil, , daha çok kendi türümüz arasında 
ırksal sadekei isi durum konusu olduğunda bu iyidir ve gidilecek 
lg iran ve savaşanların 
durünni bisi anmadıkları için kendi 


topluluklarında ken j - il ta olduğumuz gerçeğini 


Ayrıcalıkları g geri geldi ve bk çok insandan haber alamadığından 
ve unutulduğunu hissettiğinden herkesi ona yazmaya teşvik 
ediyorum. Tünelin son ni ki ışığın giderek küçüldüğünü 
söylemek yeni bir şey değil. Onu uzun yıllar geri alamayacağımızın 
farkına varmaya başlamalıyız. 

Ancak bu yine de onu terk edeceğimiz anlamına gelmiyor. 


A Tam tersine onun bize her zamankinden daha çok ihtiyacı var. 


6.) Özellikle bazı grupların bunu yanlış şekilde yaptığına ve eylemleri nedeniyle olumsuz 
tanıtım elde ettiğine tanık olduğumuz göz önüne alındığında, halka açık toplantıların ve 
sokak gösterilerinin önemi konusunda tutumunuz nedir? 


İnancımızı yayan her türlü eylemi destekliyorum. Ancak Yahudi kontrolündeki medyayı 
kullanarak olumlu bir etki elde edemeyiz. Durmaksızın şikayet etmek, medya ve hükümet 
arasındaki beyaz karşıtı komplonun kanıtlarını sürekli olarak yayınlamak ve onlardan her 
halükarda bizim lehimize çalışmalarını beklemek ikiyüzlülüktür. onu çarpıtacaklar, 
yozlaştıracaklar ve ilerlememizi sabote edecekler. Bunun yerine, reklam yapmadan sokak 
gösterileri gibi diğer araçları ve halkımıza ulaşmak için her türlü yolu kullanın. Ama 
unutmayın, kitlelerdeki insanlarla uğraşırken aptallarla uğraşırsınız. kitleler ırksal 
düşmanlarımızdan çok kolay etkileniyor. Planları küçük tutun ve gerekirse planlar 
sızdırılmadığından dezenformasyon ustası olun. İyi duyurulan mitingler ve etkinliklerle 
ortaya çıkan olumsuz görüntüler, eğitim amacımıza hizmet etmiyor. Az önce söylediğim 
gibi, kitlesel insanlarımız eğitilemez. Bunun yerine, mümkünse bire bir, daha az sayıda 
insana ulaşın. O zaman kitlelere sahip olduğumuzda daha büyük, daha organize etkinlikler 


yapabiliriz. O zamana kadar ONLARIN taktikleriyle, ONLARIN şartlarına göre mücadele 
etmeyi bırakın. 


7.) Bazı radyo röportajlarınızı dinledim ve bazı makaleleri okudum. 
A AZ 5 
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Bunlardan beyaz yanlısı bir hareketin mevcut ve geçmiş durumlarını anlatırken COINTELPRO 
teriminden bahsettiniz. Bunu iğ lütfen? 
i 


i Amer a'da anti-komünist 
k İ sn hissettikleri şey 
Li e « omün tiydi, is i | le “Em Bu 

n Ü nı gönderdiler. Bu 
grupları den Har al m al k i orsa yapmak. Solcular 
söz konusu olduğunda | ika'nın : si Mile uygar 


gönderdiği Bu — saflarında hızla yüksel “ il in en adına öldürme izni 
verdiler. Bir süre sonra orijinal birleşik KKK'nın önde gelen liderleri haline gelirler. Ve 
Cointelpro tarzında olduğu gibi ” 


Liderler arasında iç çekişmeler yaratmayı, tartışmalar ve yalanlar üretmeyi amaçladılar. Bu 
kaosun ortasındaki 3 adam ajan, daha iyi Klan olduklarını iddia ederek orijinal Klan'ın 
üyelerini çalarak kendi KKK gruplarını kurdular. Büyük bir bölünmeye ve bölünmeye neden 
olmayı başaran bu üç ajan, kendi iç dramlarını yarattılar ve birbirlerinden ayrıldılar. Üçü de 
kendi Klan grubunu kuruyor. bu bir domino etkisi yarattı. 60 yıl sonra yüzlerce Klan grubu 
var ve birleşme imkansız. Özellikle de bu taktikler hâlâ davamızda varken. 70'lerin 
sonlarında, ironik bir şekilde, solcu bir grup Pensilvanya'daki bir hükümet tesisine baskın 
yaparak bu hükümet taktiğinin belgelerini ortaya çıkardı. Hükümet bu tür bir programın 
hala var olduğunu inkar ettiğinde, taktikler çok yaygın ve aşikar. Biz yaratıcılar bunu her 
gün, artık Yaratıcılık İttifakı olarak anılan bir parçadan görüyoruz. Ancak bu onların ilk ismi 
değil, onların 


4. deneme. İlkleri Rahowa'nın Beyaz Haçlılarıydı. Her girişimin başında ya da arka planda 
aynı kişi vardı ve bu kişi Calien Cambuel adında bir adamdı. Bu, PME Hale'in zayıflamış 
devletimizin en savunmasız e m nmasından hemen sonra başladı. Kendisini 

r referansı olmayan veya geçmişte gerçek bir 
ilgisi olmayan bir in — 4 | arz taktiklerin kanıtlarından alıntı yapabilir, 
alıntı yapabilir, kopyalayıp yapıştı bilir arıdaki orijinal cointelrpo temsilcileri kadar 
aşırı olmasa da, teknoloji mera lerin olduğu | bu modern çağda, kitabımdaki 


tasarıya uyuyor. Ördek g onuşuyorsa ve ördek gibi davranıyorsa 
enellikle ördektir! Ma > 
“e a ie 


gp 
8.) 2008'de Barrack Obama Amerika Birleşik DöVlderinin ilk siyahi (mullato demek daha 
doğru) başkanı olarak seçildiğinde, WN çevrelerindeki pek çok kişi bunun pek çok beyazı 
neler olup bittiği konusunda uyandıracak i iyi bir şey olduğunu söylüyordu. O zamandan bu 
yana beş yıl geçti ve görünen o ki varsayımları yanlış mıydı? 


İlk başta ben bile bu duruma düştüm, belki bu beyazları 
uyandırır diye düşündüm. Ancak amaçlar araçları haklı 
çıkarmaz. Amerika'dan geriye kalan azıcık şeyi yok etti. Şu 
anda orada olan her şey bir gölgeden, özgürlük ve adaletin 
bir cephesinden başka bir şey değil. Bunun iyi bir şey 
olduğunu düşünmeye devam edenler, olacaklardan habersiz 
olanlardır. Aklı başında hiç kimse savaş istemez ama gerekirse 
savaşmaya da hazırdır. Çocuk sahibi olan bizler, olacakların 
korkusunu yaşıyoruz. Zaten bir başkana yönelik iki dönem 
sınırımızı 3 kez kaldırmaya çalıştı ancak zar zor reddedildi. 
Bunu alacak ve kendisini ömür boyu başkan ilan etmeye 
çalışacak. Bu, Amerika'yı başka bir iç savaşa sürükleyecek ve 
ardından tüm dünyayı saracak. Yoldaşlarım hazırlıklı olun 
çünkü geliyor. 


9.) Son birkaç yıldır, çoğunlukla beyazlardan oluşan bazı grupların, bazı federal eyaletlerin 
ABD'den ayrılmasını savunan bazı ayrılıkçı niyetleri var. Bize, özellikle de bu konuya aşina 
olmayan biz Avrupalılara, her şey hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? 


Tamam, ilk önce Amerika Birleşik Devletleri tam da buydu; bağımsız devletler veya kendi 
bağımsız hükümetleriyle tamamen birleşmiş ülkeler. Başlangıçta anayasamızın amaçladığı 
gibi. Ancak iç savaşımızı başlatan şey, “federal” temsilin, aynı fikirde olmadığı devletlere 
kanunlar dayatmasıydı. Amerikan tarihinde burada ve yurt dışında yayılan en büyük yalan, 
iç savaşımızın yalnızca kölelik yüzünden yapıldığıdır. Gerçekten çok uzakta. Federal 
yasalarımızla ilgili birçok sorun vardı. 
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Hükümet ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Amerika'da en yüksek köle sahibi sayısı 1860'ta 
965'ti. En büyük köle sahibi Rothschild gilesiyel 
Yaratıcılık iddiasında Ki a ismi NE 
Lincoln'ün zenci aktivi ti olduğ 
planı onları Afrika'da yeniden 
tarsliygi sömür 


R'den bilmesi gerekir. Aynı zamanda Abraham 
i ıldı. Tam bir yalan. Köleleri serbest bırakma 
gibi ülkeler başlangıçta ABD 
k ruldu. | u yüzden suikasta kurban 
alı riçin b vu anlatmanın en iyi yolu 
ederal bir varlık haline gelecekler ve 
an nlu| standartları 
arını ve düzenlemelerini söz konusu 
arın yetkilerini reddetmek için AB'den 
ayrılmak zorunda kalacaksınız Bu nedenle birçok < eyalet ABD'den ayrılıp kendi ülkesi olma 
tehdidinde bulunuyor. Ne yazık ki çoğu bunu yapamıyor. Koruma değeri ve çoğunlukla 
mali nedenlerden dolayı, çünkü federal finansmana çok güveniyorlar. Ben benim eyaletim 
Illinois, eyaletimiz George Ryan'dan (birçok eski yaratıcı, hayırseverlik statümüzü elinden 
aldığını hatırlayacak) siyah mesih Obama'ya, 
ardından Blagojevich'e vb. kadar en yozlaşmış 
eyaletimiz... Son 4 valimiz hapiste. yolsuzluk 
zamanı! Ancak devletin tamamı değil. Büyük bir 
tümörden mustariptik ve o da Chicago ya da bizim 
adlandırdığımız şekliyle &*9. eyaletlerin cinayet 
başkenti ve herhangi bir büyük ABD şehrinin en 
yüksek siyah nüfusu. Mali olarak devletin geri 
kalanına yük oluyor. Kişisel bir tanıdığınız bu 
eyaletin valiliğine aday oldu ve eyaletteki 102 
ilçeden 100'ünü kazandı, ancak ne yazık ki Chicago'yu kaybettiği için seçimi kaybetti. Onun 


yolsuzluğu bizi ayrılmaktan alıkoyuyor. Yalnızca birkaç eyalet meşru olarak ayrılabildi. 
Teksas birincil aday. 

Teksas'ta doğduğum için buranın ABD'nin geri kalanından tamamen farklı bir kültür ve toplum 
olduğunu hatırlıyorum. Avrupa'nın dörtte biri kadar coğrafi büyüklüğe ve çok fazla kaynağa ve 
finansal kapasiteye sahiptir. Dünyanın yarısından daha fazla rafinerisi var ve dürüst olmak 
gerekirse, bir ulus olarak varlığını sürdürebilecek araç ve yeteneklere sahip. Rusya'nın ve tüm 
Ortadoğu'nun toplamından daha fazla petrole sahip olan Alaska'nız var. Bu da neden yabancı 
petrole bu kadar bağımlı olduğumuz konusunda çoğu Amerikalının kafasını karıştırıyor. Ancak 
boyutlarıyla karşılaştırıldığında çok küçük bir nüfusa sahiptirler (tüm Avrupa'nın yarısından fazlası). 
Uzaklık nedeniyle, hükümetimizin, Rusya'nın veya Çin'in, eğer ayrılırlarsa öylece içeri girip 
burayı almayacaklarını bir an bile düşünmeyin. ABD federal hükümetimizin, milli 
parklarımızın (Alaska'nın yarısı) maden haklarını, onların onayı olmadan Çin'e sattığını 
söylemeye bile gerek yok! Yani ayrılma fikri en iyi ihtimalle uzak bir fikir. Akrabalarımız 
arasındakilerin pek düşünmediği bir fikir. 


VE 
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10.) Doğrudan yaklaşmanın, 'birebir' türü aktivizmin, potansiyel insanlarla doğrudan konuşmanın 
hepimiz tarafından büyük ölçüde ihmal edildiğini mi düşünüyorsunuz? 
yi 5 i . 
MAN “ Na 


da söylediğim gibi, eğitimin tek gerçek 
derece destekliyorum. Bu güvensizlik ve 
da insanlara ulaşmak çok zor. Kitleler 
fya" biçimindeki insanlara asla gerçek 


ağ p” iü deli iyi bir yol göstermemiz 
i gerekiyor.B ıncak kişisel etkileşimlerle başarılabilir. 
” ağımız çok şey olduğu için herhangi bir 


© kişiye çok fazla zaman harcamayın. Bir atı suya 
götürebilirsin ama içmesini sağlayamazsın. 


11.) Beyaz yanlısı politikacıların ve aktivistlerin bir kısmı sözde yumuşak yaklaşımı tercih ediyor, 
ırksal ifadeler kullanmayarak, politik olarak doğru olmaya çalışarak halkın ve medyanın onları 
sevmesini sağlamaya çalışıyorlar ama yine de "nazi" olarak anılıyorlar. ", ırkçı, faşist ve hâlâ 
medyanın saldırısına uğruyor. Bu sadece zaman kaybı mı? 


Tamamen israf. Siyasi durumlarımızın ne kadar yozlaşmış olduğundan bahsediyoruz ama yine 
de tek başına bir şeyin ortaya çıkmasını mı bekliyoruz? Bu, iyi bir elmayı alıp çürük elmalarla dolu 
bir fıçıya atmak gibidir; ne olacağı kaçınılmazdır. Her türlü güç yozlaştırır, özellikle de onu 
arayanları. Liderlerin yavaş yavaş ortaya çıktığını ve umursamayı bıraktığını göreceğiz. Şu andaki 
en önemli örnek, Amerikalılar arasında Obama'dan neredeyse daha fazla popülerliğe sahip olan 
komünist Putin'dir. Erkekler her zaman cesur ve sarsılmaz bir liderin peşinden gideceklerdir. 
Duyguların değil eylemlerin peşinden gidecekler; uymayı değil sadakati takip edecekler. Bir lider 
çıkacak ama bozulacak mı, göreceğiz. 


12.) Şimdi şov dünyasından bir soru var, haha. 
Hepimiz beyaz yanlısı metal gruplarının en bilinen 
ve ünlülerinden biri olan BFG'yi tanıyoruz. Bu yıl 


Japonya'da bir tura çıktılar, birkaç konser verdiler, 


gerir 5 


yoksa sadece bir konser miydi, şimdi 


—— , e j ği 
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hatırlayamıyorum. Bazı Japon yurtsever dazlak 

örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandılar. 
Şimdi, buraya müzik, gruplar veya dazlaklar i 
hakkında konuşmak için gelmediğimizi biliyorum, Pimi 
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ama sadece tüm mesele hakkındaki fikrinizi ei 
duymak istedim, ırksal sadık bir kişi olarak onların şarkı söylemesine ve Asyalı kalabalıkla 
birliktelik kurmasına nasıl bakıyorsunuz? 


VE 
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Amerikan WP müzik sahnesindeki pek çok kişiyi tanıdığım ve çok az kişiye, özellikle de 
BFG'ye saygı duyduğum için önyargılı bir yakla şımdan geliyorum. Hala para için kanıtlanmış 
bir federal muhbir olan ali sözde "beyaz yanlısı" grupların yarısı poz 

a aline geliyorlar çünkü müzikleri berbat, ırkçı 
a kini, rock yıldızı sanıyorlar! 


13.) Ve son soru olarak, ) sa .kurtarılm dei r olmadığını düşünüyor 

| lirtileri gösteren beyaz liberallerden 
bahsedin — o ka kirlendiğ ni ve aklının. başına gelmesini beklemek 
mantıksız olduğunu bildiğimiz halde bu tür insanlarla zaman kaybetmenin bir anlamı var mı? 


Rakamlara ihtiyacımız olmadığını ve bu insanları reddedersek bize karşı ırksal 
düşmanlarımızın safında savaşmayacaklarını hayal edin. Eğer durum böyleyse bu insanlar 
tanımı gereği haindir değil mi? Uzak atalarımızın zamanında bu insanlar hadım edilir ve 
köleleştirilirdi. Biz sadece onları yakınımızda tutuyoruz, ihanetlerinin farkına varıyoruz ama 
onlara saldırmıyoruz. Sadece hedeflerimize odaklanın. Eğer bir gün kazanırsak ve güce 
sahip olursak...... 
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Çoğu zaman ayık ve uyuşturucudan uzak bir yaşam sürmenin anlamsız 
olduğu düşüncesini duymak mümkündür. Peki hayatın anlamı bir sigara 
mı, bir şişe votka mı yoksa bir uyuşturucu mu? Elimizde herhangi bir 
istatistik yok, ama çoğu genç ne yazık ki hayatın bütün amacını bu 
şekilde görüyor; hafta boyunca çalışıyorlar ve çalışıyorlar, ancak içki 
içmek ya da sarhoş olmak için hâlâ cumartesi "kültünü" bekliyorlar. 

vi Pek çok insan, bir şey hayatınızı kontrol etmediği sürece her şeyin 
yolunda olduğunu düşünüyor. Sadece ciddi bir sorun var. 

'Sadece tüketici olarak içki içen' ya da 'arada sırada esrar içmeyi seven' 
uyuşturucu bağımlısı olan çok fazla insan var. Bunlar sadece hayatın gerçek sorunlarına 
cevap vermekten kaçınmak için kullanılan acıklı bahanelerdir. 


Herhangi bir uyuşturucuya, alkole ve hatta tütüne bağımlılık 
aslında birçok yönden zarar verici olabilir. Straight Edge'i 
seven insanlar bunun son derece farkındadır ve hiçbir şeyin 
hayatları üzerinde kontrol sahibi olmasını istemezler. Straight 
Edge maskeyi düşürüyor ve kim olduğunuzun genel 
gururunu destekliyor. Yani sigara, içki ve uyuşturucu 
kullanmadığımız gibi bununla da gurur duyuyoruz. Kafanızı 
kuma saklamayın! Kabul edelim; bugün ayık ve temiz olmak 
moda değil. Gençler sıklıkla içki içmeye 'ihtiyaç duyarlar" 

veya esrar içmeye 'ihtiyaç duyarlar'. Gerçekte öyle değiller ama bu, arkadaşlarının önünde 
havalı görünmek istedikleri bir yol. Straight Edge ile kendinizle gurur duymalısınız, tabii 
maskeyi atıp sözde arkadaşlarınız arasında daha kolay kabul edilebilmek için bunları 
yapmaya devam edemeyecek kadar zayıf değilseniz. 


Straight Edge başlangıçta politik bir şey değildi, ancak yıllar 
içinde beyaz yanlısı çevredeki birçok kişi Straight Edge'i 
yaşam tarzı olarak benimsedi. Ayrıca Straight Edge yaşam 
tarzını destekleyen birçok beyaz yanlısı hardcore müzik 
grubu da var. Beyaz yanlısı çevrelerde Straight Edge'in aynı 
zamanda Nefret Kenarı veya Terör Kenarı olarak da 
adlandırıldığını sık sık duyabilirsiniz; bu, Düz Kenar için bir 
tür aşırı isim fikridir... ancak ek bir fark vardır. Özellikle bu insanların çoğu dövüş 
sanatlarıyla ilgileniyor ve çeşitli yarışmalar var, hatta Rusya'da WHİTE REX adı altında 
dövüş sanatı sporları için kıyafetler üreten, ancak sadece beyazlar için bir marka bile 
kurdular. 
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Şimdi, Sağlıklı Yaşam ile bağlantı. Gerçekçi konuşursak, > i e 
: 3 z , iğ o e © 


Straight Edge Sağlıklı Yaşamdır. Temel bir fark göremiyorum, 


çünkü Sağlıklı Yaşam temelde sağlıklı bir yaşam tarzını ve G 2s! İz e DA“ 
rasyonel düşünmeyi teşvik etmek, sorunlarla sağlıklı bir ç ” ? â an 


dg. ” 
ruhla ve ayık bir şekilde mücadele etmek, sorunlardan za > ii Se 
kaçmamak ve alkol veya uyuşturucuda "teselli" aramamaktır. e 


Dürüst olalım ve çok sayıda gencin buna maruz kaldığını 

kabul edelim. İlk başta "havalı" bir şey olarak tanıtılıyor. Sonunda bu bir sorun haline 
gelir ve aynı çocuklar toplumun daha fazla yükü haline gelir ve bu hiç de eğlenceli 
değildir. Hepsi bu şekilde sonuçlanmıyor, ancak birçoğu bu şekilde sonuçlanıyor. 


Yani bu iki terim birbiriyle yakından ilişkilidir, yani farklı isimlerle 
neredeyse aynı şeydir. Hitler'in de benzer bir yaşam tarzı 
yaşadığını hatırlarsak, bunu teşvik etti ve öncelikle gençlerin 
okullarda daha fazla aktivite düzeyi (daha fazla beden eğitimi 

ve spor saati) aracılığıyla yavaş yavaş topluma tanıttı. 


Straight Edge, beyaz ırkın gücünü ve büyüklüğünü destekleyen 
önemli şeylerden biridir. Neden? Çünkü bu şekilde insanlara 
mantıklı düşünmenin ve hayata, ırkınıza karşı sağlıklı bir tutumun bir örneğini göstermiş 
olursunuz. Eğer varlığımızı korumak için mücadele ediyorsak, sağlığımızı ve ruhumuzu 
korumak, güçlendirmek her şeyin ön şartıdır. Bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum 
çünkü sağlıklı ve ayıksanız kesinlikle her şeyi başarabilirsiniz. 


Öyleyse eğer sağlıklı olabiliyorsanız, güçlü bir karaktere sahipseniz, 
sağlıklı bir yaşam tarzını ve ırksal farkındalığı teşvik etme 
kararlılığınız ve istekliliğiniz varsa ve bu şekilde ırkımızın gerçekten 


mükemmel örnekleri olduğumuzu, Doğanın birer örneği 


olduğumuzu gösterebiliyorsanız neden hasta olmaya zahmet P 
edesiniz? Klassen'in dediği gibi en iyisi. ” 
— 


a 

İdeal beyaz insan fiziksel olarak sağlıklı, zihinsel olarak M. gi - 
açık ve cesur bir bireydir (aynı şey kadınlar için de — 
geçerli elbette) ve bunun için de kendine karşı sağlıklı bir tutuma sahip olmak ve kendine 


sağlıklı bir şekilde bakmak gerekiyor. . 


Sağlıklı Yaşam ve Düz Kenar yakından ilişkilidir, tek fark 
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Straight Edge'in temelde ırksal tutumlarla hiçbir bağlantısı yokken, Salubious Living 
ise güçlü bir şekilde ırksal konulara odaklanıyor. 


Kısacası, Sağlıklı Yaşamı açık ırksal tavırlara sahip bir Düz Kenar olarak tanımlayabilirim 
ve bence beyaz insanlar için bu sadece arzu edilir bir şey değil, aynı zamanda bu 

yöne doğru ilerlemek için de gerekli, böylece kendileriyle mücadele etmek için yeterli 
güce ve kuwvete sahip olabilsinler. düşman ve diğer beyazlara örnek olmak. Yıllar 

önce bir tanıdığıma bu konuyu konuştuğumda şöyle açıklamıştım: Sağlık hayattır, 

geri kalan her şey önemsizdir! İşin özü, sağlıklıyken her şeyi başarabilirsin, hastaysan 
hiçbir şey yapamazsın. 
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Forthe Racially Conscious Home 
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Ar Translated by Goog we f II 


Yaratıcılık inancını takip ettiğini iddia eden ve yaratıcılığı kendileri gibi takip etmedikleri için başkalarını 
yargılamaya daha fazla zaman harcayan birçok insanla karşılaştım. Bu beni çok üzüyor ve bazılarının 
cahil kibirleri karşısında hayal kırıklığı yaşamama neden oluyor. Eğer inancımızın gerçek bir 
takipçisiyseniz, asıl amacımızın inancımızı geliştirmek olduğunu bileceksiniz. Kimin "daha iyi" bir takipçi 
olduğu ve kimin olmadığı büyük amaç açısından önemsizdir. Eğer etrafta oturup "biz Klassen'in 
öğretilerinin gerçek takipçileriyiz" diyen küçük bir yaratıcı grubunuz varsa ve bu arada yıllarca kimseyi 
din değiştirmez, uyandırmaz veya eğitmezseniz, bu onları bir yaratıcı yapmaz, bu onları küçümseyen 
bir aptal yapar ! Birçoğumuz bunun gibi insanları ve grupları tanıyoruz. 


Bu yıl yaratıcılıktan vazgeçmeye gerçekten çok yaklaştım, diğerlerine göre daha yakınım. Sürekli 

arkadan ısırma, iç çekişmeler, ZOG'un gözdağı ve taraftarlarımızın desteğinin olmayışı beni depresyon, 
alkolizm ve acı dolu bir hayata sürükledi. Neden bu noktaya geldiğimi değerlendirip, içinde 
bulunduğum bu çıkmazdan ve çukurdan kendimi çıkarmanın bir yolunu aradığımda, bun 
bakmam gerekiyor. Başkalarını MW çünkü onların eylemlerinin beni etkileme: 


kendinize çilek iriak ka zor oluyor. Hiçbir karde zor durumda kaldığın k etme gibi bir niyetim 
Birçoğu kalbimin en büyük sorunum olduğunu söyledi. Her neyse, bu < mam gerekiyordu. 


ve rotamızı yeniden vi öörenmeliyim. ie V rakacağım ve inancımızın tanıtımına 
odaklanacağım. Daha sağlıklı bir diyet şey kanım, Bundan 


sonra kişisel değerlendirmem ve sol 
vardım. 


İnsan sadece yaratıcılığın ta 
bu, sanki temas kurdu 
adama değer verm 
inanmadığı için on 


Yahudiler Rom ğ i lığı yaydıklarında bunu yaptılar çünkü onların uğruna 
ölmeye hazır i takip eden 100.000 kişi vardı. 


olduğumuzu, çok daha büyük olduğumuzu keşfedin ve parlak geleceğimizi göreceksiniz. TCM'nin 
inancımızın destekçileri olmasına izin verin ve yüz yıl sonra hiç kimse kimin daha iyi yaratıcı olduğunu 
tartışmayacak, umursamayacak, hatta bilmeyecek. Yoksa akrabalarımızı uyandırma görevimizi 
yaptığımız sürece bunun bir önemi olacak mı? RAHOWA! 
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Tarihsel olarak Yahudiler kirli işlerini körü körüne yapmada en köle araçtı 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Irk'ın çıkarları adına yaptığı son anlamlı savaş şüphesiz 
1846-48'de Meksika ile yapılan savaştı. Beyaz Irk, ileri görüşlülüğü, kararlılığı ve Beyaz 
Adam'ın davasına olan sadakati topraklarımızı yarıdan fazla artıran ve Açık Kaderimizi 
gerçekleştirirken Beyaz Adam'ın yetki alanını genişleten o zamanki ünlü Başkanımız James 
K. Polk'a sonsuza kadar minnettar olabilir. Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına kadar olan 
bölge. 


Kategorik olarak şunu söyleyebiliriz ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamandan beri 
yürüttüğü her büyük savaş, felaketle sonuçlanan İç Savaş'tan başlayarak (veya bazen 
Devletler arasındaki Savaş olarak da adlandırılır), Beyaz Irk'ın yok edilmesine ve zararına 
yöneliktir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarının bu şekilde yok edilmesi ve her 
şeyden önce, Yahudi gücünün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve dünya çapındaki 
hakimiyetinin genişletilmesine büyük fayda sağlaması. Yahudiler, Beyaz Adam'ın beynini 
ve eylemlerini ustaca manipüle ettiler, Yahudi Komplosunun uğursuz hedeflerini ilerletmek 
ve aynı zamanda Beyaz Irk'ın kendisini yok etmek, baltalamak ve yok etmek için köle Beyaz 
Irk'ın muazzam üretkenliğinden ve yaratıcılığından yararlandılar. 

Fantastik? Öyle görünebilir ama tarihin gerçekliği kendi adına konuşuyor. Felaketle 


sonuçlanan sözde İç Savaş'tan başlayarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin son 130 yıllık 
tarihini vaka bazında gözden geçirelim. 


IMRPERIUM 


Bir Numaralı Vaka: Amerikan İç Savaşı. Çokça alkışlanan İç Savaş kölelikle ilgili değildi. Yahudilerin bizi 
içine soktuğu her aptalca savaşta, Beyaz Adam'ın neden toptan dalıp birbirini öldürmesi gerektiğine 
dair bazı sahte ahlaki meseleleri hararetle ve bariz bir şekilde ilan ettiler ve İç Savaş bunun tipik bir 
örneğiydi. 

Bu acımasız savaş, Rothschild'ler ve Yahudi para kliği tarafından yıllar önceden titizlikle planlanmıştı. 
Propaganda tekniği daha sonra hem Kuzey'e hem de Güney'e ustaca uygulandı; daha önce ikisi de, 
büyük dozda kışkırtıcı propagandayla karşı karşıya kalana kadar kokuşmuş zencileri umursamıyorlardı. 


Asıl meseleler şunlardı: 


(a) New York ve Philadelphia'daki Yahudi para gücü, Güneyli plantasyon sahiplerinin artan siyasi ve 
mali gücünü kırmaya kararlıydı. 1861'den önce Mississippi'nin Birlik'teki en müreffeh eyalet olduğunu 
ve Natchez'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer şehirlerden daha fazla milyonere ev sahipliği 
yaptığını unutmamalıyız. 

Beyaz Adamların diğer Beyaz Adamlar tarafından kitlesel öldürülmesi 1865'te sona erdiğinde, 
Mississippi, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve diğer Güney eyaletleri, tıpkı Dresden, 
Hamburg ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın geri kalanı gibi harabeye dönmüştü. 
tıpkı bugün Bağdat'ın yaptığı gibi. 


(b) Yahudilerin bu çılgın ve acımasız savaştan elde ettiği ikinci fayda, Kuzey'de ve özellikle Güney'de 
Beyaz erkeklik çiçeğinin yok edilmesi ve böylece Yahudilerin ebedi amacının desteklenmesiydi; Beyaz 


gen havuzu. 


Sınırlı bir nüfusa sahip bu genç ulus için kayıp rakamları şaşırtıcı. 
Birliğin toplam zayiatı 359.528 idi; bunların 110.070'i savaşta öldürüldü veya yaralardan öldü, 224.586'sı 
hastalıktan öldü ve 24.872'si diğer nedenlerden öldü. Bu, hayatlarının geri kalanında sakat kalan ve 


sakat kalan yüzbinlerce insanı içermiyor. 


Birlik kuwetlerinin yalnızca üçte biri büyüklüğünde olan Konfederasyon Ordusu, yüzde olarak çok 
daha ağır kayıplar verdi. Küçük kasabalarda genç erkek nüfus neredeyse yok oldu. Örneğin, 14. 
Tennessee Taburu 1861'de 960 askerle Clarksviile'den yürüdü. 1863'teki Gettysburg Savaşı'nın 
başlangıcında 360 asker kalmıştı. Gün batımına kadar sadece 60 kişi ayaktaydı. Savaşın sonunda 


hayatta kalan sadece üç kişi vardı. 


Konfederasyon kayıplarına ilişkin tam bir kayıt bulunmamasına rağmen rakamlar acımasız ve 


devasaydı ve Beyaz genine yıkıcı bir darbe indiriyordu. 
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Güney'in asla iyileşemediği havuz. 


(9) Doğu sahilinde merkezileşen ve şimdi ABD'nin tamamına yayılan Yahudi para gücünü 
sağlam bir şekilde yeniden kurdu. 


Yahudilerin tüm bu kazanımları yalnızca savaş alanında şaşkın ve yanlış yola sapmış Beyaz 


askerlerin öldürülmesi, kan kaybetmesi ve ölmesi nedeniyle kaba kuwetle elde 
edebildiklerini unutmamalıyız. 


İkinci Vaka: Birinci Dünya Savaşı. Bu, o zamana kadar dünya çapındaki ilk ve en büyük 
yangındı; dünyanın tüm büyük Beyaz ulusları, kendi türlerindeki insanların öldürülmesine, 
toptan kıyımına ve kitlesel yıkımına katıldı. Şimdi, yaklaşık yetmiş ya da seksen yıl sonra, 
hiçbir akademik tarihçi henüz ortaya çıkıp Beyaz ulusların neden bu kadar anlamsız ve 
kendi kendini yok eden bir arayışa daldıklarına dair mantıklı olan tek bir neden açıklamadı. 


Yüzyılın başında Avrupa'nın kalbinde yer alan ve otuz yıl önce Bismark çatısı altında birleşen 
Almanya, gelecek vaat eden Beyaz ulustu. Avrupa'nın doğal ve en ilerici lider ülkesiydi. Bu 
nedenle Yahudi gücüne yönelik bir tehdit olarak görüldü ve Kehilla, tıpkı elli yıl önce 
Güney'in harap edilmesi gerektiğine karar verdikleri gibi, onun da yok edilmesi gerektiğine 
karar verdi. 

Dengeyi bozan ve gidişatı Yahudi para gücünün lehine çeviren yine Amerikalı hamur işleri 
ve Amerikan üretkenliği oldu. Odönemde Amerikan nüfusunun yüzde 30'undan fazlasının 
Alman kökenli olmasına rağmen Amerika savaşa girdi ve Almanya'nın yıkılmasına yardım 
etti. Bu bir 'Müttefik' zaferi ya da Beyaz bir zafer değildi; yalnızca bir Yahudi zaferiydi. 
Avrupa uluslarının çoğu perişan durumda, ekonomileri mahvolmuş, hastalıklar ve kıtlık 
ülkeyi kol geziyor ve Yahudi Komünizmi dünyanın en büyük ülkesini ele geçiriyor. 


Bu durumda, bir kez daha hatırlamamız gerekir ki, gidişatı Yahudilerin lehine çeviren şey 
Amerikalı Yahudi olmayanların aptalca saflığıydı. 


Üçüncü Vaka: İkinci Dünya Savaşı. Almanya'nın Yahudi yıkımına ve iflasına rağmen bu 
enerjik ve becerikli insanlar kendilerini toparladılar ve büyük bir lider ortaya çıktı. Kontrolden 
çıkmış enflasyona, zalimce ve imkansız “tazminatlara” ve galiplerin (Yahudilerin) dayattığı 
savaş borçlarına rağmen, Alman halkı bu feci yenilgiden sağ kurtuldu ve 1930'lu yıllarda, o 
büyük dahi Adolf Hitler'in önderliğinde, dünyanın en müreffeh ve en müreffeh ülkesi olarak 
ortaya çıktı. dünyanın güçlü milleti. Diğer ülkelerde yayılan komünizm kanserine rağmen, 
dünya çapındaki depresyona rağmen (0 sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bile tüm 
zamanların en kötü depresyonunu yaşadığını unutmamalıyız), yine de Almanlar harekete 
geçti. 
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birlikte ve başarılı olduk. Sadece zenginleşmekle kalmadılar, aynı zamanda evi iyice 
temizlediler. Komünistleri Almanya'dan kovdular, Yahudilerin para gücünü ekonomilerinden 
kovdular ve Yahudileri mesleklerden, eğitim sistemlerinden ve hükümetlerinden kovdular. 
Bu, Beyaz Irk'ın sistematik olarak kendi kaderlerinin kontrolünü ele geçirmesi ve dünyanın 
en zararlı parazitini sırtlarından uzaklaştırmasının tarihi bir örneğiydi. Üstelik bu, diğer 
Beyaz ulusların kıskançlıkla gördükleri ve taklit etmeye istekli oldukları şeyin klasik bir 
modeliydi. 


Bu gerçekten de Yahudilerin tarihlerinin son iki bin yılında karşılaştığı büyük bir tehdit ve 
en tehlikeli krizdi. Kehilla'dan karar geldi: Adolf Hitler ve Almanya yok edilmeliydi! 


Yahudilerin imdadına yine Amerikalı goy yetişti. Aniden, depresyon olsun ya da olmasın, 
Amerikan ulusunun muazzam endüstriyel gücü, çok miktarda savaş malzemesi, çok sayıda 
kitle imha silahı üretmek için yüksek vitese geçti. Amerika(?) kimi yok etmek istedi? 


Neden, elbette Almanlar! Artık tüm dünyanın bildiği ve her gün hatırlatıldığı gibi, 1945'te 
Almanya'yı yok eden ve şehirlerini yerle bir eden Amerikan askeri gücüydü. 


Amerikan halkının Almanya'yı yok etmekte ne gibi bir çıkarı vardı? Hiçbiri. Aslında, daha 
önce de belirttiğim gibi, Beyaz Amerikalıların üçte biri Alman soyundan geliyordu. 


Beyaz Goy tüm bunları Yahudi asalağının boynunu kurtarmak ve Almanya da dahil olmak 
üzere dünya çapında Yahudi para gücünü yeniden tesis etmek için yaptı. Şimdi, 20. yüzyılın 
sonuna yaklaştığımız şu günlerde, aynı Yahudi asalağının şeytani güçlerini yalnızca iki nesil 
önce boynunu kurtaran kurban olan Beyaz Irk'ın yok edilmesine doğru meşum bir şekilde 
çevirdiğini görüyoruz. Bugün Yahudi, bir zamanlar bakir olan bu beyaz insanları alt etmek 
ve onları geride bırakmak için Meksikalıları, Korelileri, Filipinlileri, Vietnamlıları, 
Nikaragualıları, Çinlileri ve dünyanın tüm pislik ve çamur insanlarını bir araya getirmeye 
kararlı. kara. 


Dördüncü Vaka: İsrail ve 1948'de Filistin'e Tecavüz. 1948'de asalak haydut İsrail devletinin, 

o bölgenin ezici nüfusunun hala Arap ve Filistinli olduğu dönemdeki piçleşmiş başlangıçlarını 
daha önce kaydetmiştik. Irksal Sadakat'in 36. sayısında ve RAHOWA'nın ilk bölümünde! Bu 
Gezegen Hepimizin, Yahudi para gücünün ve Yahudi açgözlülüğünün 1300 yılı aşkın süredir 
Arap olan Filistin topraklarının büyük bir bölümünü nasıl ele geçirdiğinin öyküsünü 
anlatıyoruz. Bununla birlikte, Yahudiler 1948'de piç devletlerini ilan ettiklerinde, Başkan 
Harry Truman yönetimindeki ABD, bunu ilk tanıyan ülke olmak için adeta boynunu kırdı. 


Renk ine embesil mek nksinin nin von inn ye nnknneiznn di imeizininnsin 
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iğrenç ve kötü niyetli bir devletti ve Birleşmiş Milletler'in bu cani zulmü 
kutsamasına öncülük eden de yine ABD oldu. 


Beş Numaralı Vaka: Kore. 1940'ların sonu ve 1950'lerin başında “Amerika” 
komünizmin dünya çapında yayılmasından alarma geçmiş gibi davrandığında 
iki önemli karar aldı. Birincisi, diğer ülkeler istese de istemese de dünyanın 
polisi olacak, ikincisi ise dünyanın 120 kadar ülkesine, ihtiyacı olsa da olmasa 
da, dış yardım sağlayacaktı. 


THE CREATİVİTY MOVEMENT 


—— 


Kore, ABD'nin askeri gücünü göstermeye karar verdiği ilk savaş sonrası ülkeydi. 
Yarım dünya ötedeki bu geri kalmış çamur ülkesiyle ne ilgimiz vardı? Hiçbiri. 
Bahanemiz de bir başka bariz yalandı, yani "Komünist saldırganlığını 
durdurmak." Amerika Birleşik Devletleri sadece birkaç yıl önce H. Dünya 
Savaşı'nda sadece Yahudileri değil, aynı zamanda kendi ana üssü olan Rusya'daki 
Yahudi komünizmini de kurtardığı için bu çok sahteydi. Aslına bakılırsa, o felaket 
savaştan önce ve sonra dünya çapında komünizmi gizlice teşvik eden şey, 
Amerikan ekonomik yardımı ve askeri gücüydü. Artık birliklerimizi ve 
kaynaklarımızı Kore'de kazanılamayan sahte bir savaşa adadık. Kesinlikle delilik. 
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Yahudiler bu savaştan ne kazandı? Modeli belirledi ve şu anda dünyanın hakim beyaz süper 

gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıflamasına ve tükenmesine büyük ölçüde yardımcı oldu. 
Aynı zamanda on binlerce genç beyaz erkeği yetişkinliklerinin baharında öldürdü, sakatladı ve 
sakat bıraktı ve bizi, son kırk yıl boyunca bu ülkede oldukça maliyetli bir işgal ordusunun 
sorumluluğuyla baş başa bıraktı. 


Vaka No. Altı: Vietnam. Vietnam savaşının hazırlıkları 1960'ların başlarında Kennedy rejimi 
sırasında yavaş yavaş başladı. Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te Yahudi Mossad tarafından 
öldürülmesinden ve Yahudi yardakçı Lyndon Johnson'ın görevi devralmasından sonra, birlik 
oluşumu hızla hızlandı. Johnson'ın kategorik olarak şu ifadeleri kullandığı Birliğin Durumu 
mesajını dinlediğimi kişisel olarak hatirliyorum: "Kazanmak istemiyoruz, sadece saldırganlığın 

işe yaramadığını göstermek istiyoruz." Önceki Yahudilerin kışkırttığı savaşlardan çok daha 
aptalca olan ahlaki nedenlerden ötürü, bu artış Vietnam'ın pis kokulu ormanlarında 500.000 
Amerikalı oğlan çocuğuna ulaşana kadar devam etti. 

Ne sahadaki askerler, ne de evlerinde faturayı ödeyen vergi mükellefleri, neden orada öldüklerini 
ve kan döktüklerini kimse bilmiyordu. Yurt içinde ve yurt dışında savaş karşıtı gösteriler çoğaldı. 


Bu aptal savaş Amerikan halkına ne kadara mal oldu? Engelli gazilerin ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin emekli aylıkları da dahil olmak üzere uzun vadeli maliyetler şüphesiz yüz 
milyarları bulmaktadır. En az 67.000 Amerikalı erkek çocuğunun öldürüldüğünü, yaklaşık 300.000 
kişinin yaralandığını ve sakat kaldığını ve on binlercesinin daha ormanı "yapraklarını dökmek" 
için Ajan Orange kullanımının yol açtığı kanserden yavaş yavaş ölmeye terk edildiğini biliyoruz. 
Benim şaşmaz sonucum şu ki, Yahudiler tam olarak ne yaptıklarını biliyorlardı ve bu kanserojen 
kimyasal maddeyi, aslında yaptığı gibi, sinsi hasara yol açmak için birliklerimizin üzerine kasıtlı 
olarak püskürttüler. 


Yahudilerin bu anlamsız ve aptalca savaşı düzenlemek için hangi gizli nedenleri vardı? Ayrıca 
ABD ekonomisinin sekteye uğramasına ve Amerikan halkının Yahudilerin sahip olduğu “Federal” 
Rezerv'e olan borcunun büyük ölçüde artmasına yardımcı oldu. Yine yukarıda belirtildiği gibi 
binlerce Beyaz Amerikalıyı erkeklik çağının başlangıcında öldürdü ve bütün bir neslin eğitimini 
ve kariyerini mahvetti. Aynı zamanda ülkeyi böldü ve nesiller boyu sürecek bir utanç ve suçluluk 
mirası bıraktı. Ancak Vietnam savaşının asıl amacı, Beyaz Amerikalıların dikkatini, Washington'da 
Yahudi kontrolünü sağlam bir şekilde tesis eden ve Beyaz Amerika'nın cezai yaptırımlar yoluyla 
açık ve sistematik bir şekilde yok edilmesinin başlangıcını simgeleyen, Yahudilerin düzenlediği 
“sivil haklar" devriminden uzaklaştırmaktı. vergilendirme, zorla otobüsle çalıştırma, olumlu 
ayrımcılık, çamur göçü ve siyah demografik patlamanın sübvansiyonu. 


Yedi Numaralı Vaka: Körfez Savaşı. Körfez Savaşı'na çılgınca girişimize ve 550.000 asker 
göndermemize yol açan ikiyüzlülüğü, ihaneti ve hileyi daha önce gözden geçirmiştik. 
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birliklerimiz Suudi Arabistan'ın sıcak çöl kumlarına. Irksal Sadakat'in son üç sayısında da bunu 
yaptık. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük borçlusu olmasına, ekonomimizin depresyona 
girmesine ve cari bütçe yılındaki 350 milyar dolardan fazla açığa rağmen, Bushwhacker Bush 
şaşırmıştı ve bu inanılmaz derecede anlamsız savaşı sahnelemek için bol miktarda para buldu. 
Maliyeti ne kadar? Tıpkı Vietnam savaşında olduğu gibi bu da yüz milyarları bulacak ve bakımı da 
kuşkusuz günde bir milyar dolardır. 


Neden oradayız? Bush ve uşakları bir dizi sahte ve değişken gerekçeler öne sürdüler, ancak 
Vietnam'dakiler gibi bunların hepsi de sahtekar. Ordumuzun Suudi Arabistan'ın çöl kumlarına 
yerleştirilmesinin gerçek nedeni, dünyanın Bir Numaralı paraziti olan Yahudi haydut devleti İsrail'i 
korumaktır. 


General Sherman'ın Georgia'daki yürüyüşünü karakterize eden vahşetin ve yıkımın aynısının 
tekrarını görüyoruz. Atlanta'nın yanması, Güney Carolina ve Kuzey Carolina boyunca yukarıya 
doğru yıkıcı yürüyüş, şehirleri ve mülkleri yakma ve ilerledikçe tarlaları ve çiftlikleri yerle bir etme. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Hamburg, Dresden gibi yüzlerce şehrin bombalanarak yerle bir 
edilmesi ve en az 50 milyon beyazın öldürülmesi vahşetinin tekrarını görüyoruz. Bu Yahudi Purim'in 
devam eden bir süreciydi ve gerçekten de öyledir: Goyim'i öldürün, yakın, yok edin. 


Çözüm 


Yahudi ezici gücün ilerlemesini, dünyamızı ve değerli ırkımızı yok etmesini engelleyecek hiçbir şey 
yok mu? Evet, yeryüzünde Yahudi tiranın daha fazla yağmalamasını durdurabilecek tek güç Beyaz 
Irktır ve yalnızca Beyaz Irktır. Bilgilendirilmiş, harekete geçirilmiş ve birleşmiş Beyaz Irk, sinsi ve 
aldatıcı Yahudi canavarından kısa sürede kurtulabilir. 


Yahudiler, asalak ve aldatıcı dinleri Yahudilik aracılığıyla dünyanın köleleştirilmesini ve efendisi 
olmayı başardılar. Biz Beyaz Irk olarak bu ölümcül virüsün üstesinden gelmek için daha güçlü bir 
karşı güç oluşturabilmemiz için, kendi halkımızı kendi güçlü dinimiz aracılığıyla uyandırmalı ve 
birleştirmeliyiz. Değerler devrimine ihtiyacımız var! Yahudi Hıristiyanlığı tarafından bize empoze 
edilen aldatıcı Yahudi değerlerini bir kenara atmalı (düşmanlarınızı sevin, diğer yanağınızı çevirin, 
sahip olduğunuz her şeyi satıp zencilere verin) ve yerine Kanunların ebedi bilgeliğini koymalıyız. 
Kendi hayatta kalmamız, genişlememiz ve ilerlememiz için Doğanın. 


(Yakında başka bir kitapla çıkıyoruz - Değerlerin Devrimi Yoluyla 
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n formüle sahibiz. Bizim Toplam Programımız, Nihai 
rar. Artık halihazırda yürürlükte olan programımızın tanıtımını 


n kendi kaynaklarımızı bilgilendirmemiz, harekete geçirmemiz 


Din.) Yaratıcılıkta tüm çerçeveye, 
Çözümümüz ve Nihai İmanımı 


yapmamız ve kendi çıkarlarımız 
ve organize etmemiz gerekiyor. 


Beyaz Adam, artık köle, aptal bir Yahudi olmayan adam olma! Bir daha asla Yahudi boyunduruğuna 
lilitan bir Yaratıcı olun ve şu anda bizde 


din. DELENDA EST JUDAICA! 


bağlanmayacağınıza yemin edin i beslenen Yahudi 
canavarının yok edilmesine yard 


Harekete geç! ŞİMDİ TCM'ye katılın 
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